
        
            
                
            
        

    
Een vervloekte verjaardagstaart

'Oh sprinkles!' vloekte Silvy toen de slagroomtaart voor de tweede keer instortte. Haar vingers zaten onder de half  gesmolten slagroom en er zat zelfs een toef  in haar haren. Als een van haar klanten haar zo zou zien, zou hij of  zij vast heel erg moeten lachen. Silvy, de eigenaresse van tearoom Cups & Cakes, kon niet eens slagroom opkloppen. 

Silvy begreep niet waarom de slagroom telkens smolt wanneer ze hem tussen de twee taarthelften spoot. De taart moest intussen toch voldoende afgekoeld zijn? Ze had gisterenavond al een biscuit gebakken, zodat die een hele nacht in de koelkast kon staan. Was er misschien iets mis met de room? Of  kwam het gewoon omdat haar menstruatie begonnen was? 

Haar grootmoeder zei altijd dat vrouwen geen room mochten opkloppen als ze ongesteld waren, maar dat had Silvy tot nu toe afgedaan als een fabeltje. Zou het dan toch waar zijn? 

Cups & Cakes bestond intussen anderhalf  jaar en de zaak draaide goed. Tijdens de openingsuren van de tearoom waren er voortdurend klanten aanwezig en ook haar bestelservice voor cupcakes en taarten had veel te doen. Silvy werkte er dan ook hard voor. Zelfs vandaag, op haar verjaardag. 

Silvy keek naar de mislukte taart en beet nerveus op haar onderlip. Vanmiddag kwam een klant de aardbeienslagroomtaart ophalen, maar het zag ernaar uit dat ze niet op tijd klaar zou zijn. Zeker niet nu de slagroom voor de tweede keer ingezakt was en ze opnieuw moest beginnen. Bovendien zagen de taarthelften er na twee mislukte pogingen nogal brokkelig uit. 

Silvy zette de biscuit in de koelkast zodat hij een paar minuten kon afkoelen. Wat was er toch aan de hand met deze taart? Hij leek wel vervloekt! 

De taart was een paar dagen geleden online besteld door een onbekende, die een mailtje had gestuurd waarin stond dat de taart op vijf  mei rond de middag opgehaald zou worden. Er stond geen naam bij, en het mailadres bestond uit een reeks letters en cijfers waar Silvy niks mee kon. 

Ze had haar wenkbrauwen gefronst tijdens het lezen van de bestelling, maar gewoon terug gemaild dat de taart klaar zou staan. Na anderhalf  jaar ervaring in Cups & Cakes, wist ze dat ze het niet te moeilijk moest maken voor zichzelf. 

'Holy cream, hoe krijg ik dit ooit opgelost?' zei ze hardop tegen zichzelf. Met een glaceermes schraapte ze de gesmolten slagroom van de biscuit, die een beetje zompig begon te worden. 

Misschien kon ze een paar extra blaadjes gelatine toevoegen aan de slagroom om hem steviger te maken? Ze haalde de laatste verpakking room uit de koelkast en hoopte dat het deze keer zou lukken, anders zou ze ook nog naar de supermarkt moeten voor nieuwe room. 

Silvy had zich haar verjaardag heel anders voorgesteld. Ze had graag rond de middag wil en afsluiten, zodat ze lekker vroeg naar huis kon. Ze had sushi willen bestellen als lunch en daarna had ze uitgebreid een bad willen nemen. 's Avonds was ze van plan om ergens een hapje te gaan eten met haar zussen en Vi, en daarna wilde ze misschien nog even uitgaan met hen. 

Helaas had deze vervloekte taart al haar plannen in de war gestuurd. Dat ontspannende bad kon ze vergeten, misschien was de sushibar zelfs al gesloten tegen dat ze Cups & Cakes kon afsluiten. Ze slikte een brok in haar keel door en wenste vurig dat ze eens een dagje vrijaf  kon nemen. 

Misschien moest ze gewoon de telefoon nemen, bellen naar de onbekende die de taart had besteld en zeggen dat het haar niet lukte. Of  misschien kon ze naar de supermarkt om de hoek gaan en daar een slagroomtaart met aardbeien kopen? Silvy giechelde om het idee. Wat zouden haar klanten denken als ze merkten dat hun taart uit de supermarkt kwam? 

Nee, dat kon ze natuurlijk niet doen. Ze moest gewoon rustig blijven, de biscuit goed laten afkoelen en één keer een flinke, stevige portie slagroom bereiden. Hoe moeilijk kon het zijn? 

Voor de derde keer goot ze room in haar kom en zette de mixer aan. Ze schakelde meteen naar de hoogste stand en zag de room dikker worden. Nog een minuutje en ze zou de mixer uitzetten, want slagroom werd opnieuw lopend als je die te lang opklopte. 

Ze zette de mixer uit, pakte de kom en draaide hem ondersteboven, een simpel trucje om te controleren of  de slagroom stevig genoeg was. Daarna liep ze naar de koelkast om de biscuit eruit te halen. Ze vulde een spuitzak met slagroom en spoot toefjes op de onderste taarthelft. 

Het leek erop dat het deze keer wel zou lukken. Misschien kon ze toch nog eerder naar huis! 

Silvy legde voorzichtig de bovenste taarthelft op de slagroom en opende de koelkast om de aardbeien eruit te halen. Toen zag ze dat haar winkelhulp per ongeluk frambozen had gekocht in plaats van aardbeien. 'Oh sprinkles!' riep Silvy gefrustreerd. 'Dan wordt het maar een frambozenslagroomtaart in plaats van een aardbeienslagroomtaart! Ik heb er helemaal genoeg van!' Geïrriteerd decoreerde ze de taart met frambozen en witte chocoladeschilfers. Ondanks alles, zag het er best mooi uit. 

Op dat moment klonk het gerinkel van de deurbel. Silvy liep naar het zitgedeelte van haar tearoom en zag een knappe jongeman staan die glimlachend naar haar keek. 'Dag Silvy, ik kom de aardbeienslagroomtaart ophalen,' zei hij vriendelijk. 

'Perfect, ik ga 'm meteen halen,' beloofde Silvy. Haastig liep ze naar het bakatelier en zette de taart voorzichtig in een kartonnen doos. Daarna keerde ze terug naar de tearoom en overhandigde de doos aan de man, die gauw betaalde en wegging. 

Holy cream, het was gelukt! Silvy laadde de afwasmachine in, veegde het werkblad schoon en liep naar de uitgang van Cups & Cakes om af  te sluiten. Misschien kon ze toch nog een ontspannend bad nemen als ze thuiskwam, voor ze uit eten ging met haar zussen en Vi. 

Aan de toegangsdeur van haar appartementsblok hingen een heleboel felgekleurde ballonnen en er puilde een paarse slinger uit Silvy's brievenbus. Wat had dit te betekenen? Hadden haar zussen en Vi dit gedaan? Silvy beklom de wenteltrap die naar haar appartement leidde. De deur was niet op slot, al wist ze zeker dat ze die vanochtend dicht had gedaan. Haar zus Evelyne was de enige die een sleutel had, dus zij had er vast iets mee te maken. 

Silvy draaide aan de deurknop en stapte naar binnen. Haar kat Biscuit zat verscholen bovenop de hoedenplank van de kapstok. 'Hé Biscuit, wat zit jij hier te doen? Heeft iemand je soms doen schrikken?' Silvy aaide het beestje over haar kop. Opeens hoorde ze gegiechel uit de woonkamer komen en er verscheen een glimlach op haar gezicht. Ze liet Biscuit achter in het halletje en liep behoedzaam verder haar appartement in. 

In Silvy's kleine woonkamer stonden twee tafels tegen elkaar geschoven. Ze bogen haast door onder de cavaglazen, lekker uitziende hapjes en een prachtige verjaardagstaart. Silvy herkende de taart meteen en slaakte een kreetje. Het was het vervloekte ding waarmee ze zoveel problemen had gehad en die bijna te laat afgeleverd was. 

'Gelukkige verjaardag!' Silvy's zussen Evelyne en Yanthe verschenen van achter de tafel, net als haar ouders en grootouders en natuurlijk Vi, die geflankeerd werd door de knappe jongeman die een halfuurtje eerder de frambozenslagroomtaart was komen ophalen. Dat was vast Vi's nieuwe vriendje, waarover ze het gisteren aan de telefoon nog had gehad. 

'Hebben jul ie dit al emaal voor mij georganiseerd?' stamelde Silvy. 

'Natuurlijk, Silly,' riep Yanthe uit, Silvy's bijnaam gebruikend. 'Voor jou doen we dat met veel plezier!' 

'En die taart..  Ik wist niet dat jullie die besteld hadden!' riep Silvy uit. 'Oh sprinkles, hebben jullie enig idee hoeveel stress dat vervloekte ding me bezorgd heeft?' lachte ze. 

'Arme Silly!' grinnikte Yanthe. 'Nou, dan moet je er maar extra van genieten.' 

Evelyne sneed de taart in stukken. 'Ik dacht dat ik een aardbeienslagroomtaart had besteld?' 

zei ze verwonderd terwijl ze de stukken op bordjes legde. Silvy barstte in lachen uit terwijl ze een stukje proefde. Lachend vertelde ze hoeveel pech ze had gehad met die vervloekte taart. Ze voelde zich helemaal warm vanbinnen, omringd door haar geliefden. 

'Op jouw verjaardag!' zei Yanthe met haar mond vol slagroom en frambozen. De dag kon niet meer stuk. 
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